Hoe eerlijk is-eerlijk
bij het luisteren naar de
droom van een ander?




Hoe eerlijk kun / moet je zijn?

Iemand deelt enthousiast, vol vuur en passie, zijn ideeén en plannen om zijn
droombeeld te verwezenlijken.

Als jij denkt:

1.
2.
3.

Leuke plannen, maar dat kan niet in de praktijk.
Je denkt toch niet dat ik hieraan mee ga werken.
Hoe denk je je dromen te financieren?

Als jij zegt wat jij denkt, dan:

1.

2.

3.

Is meteen de droom in duigen gevallen.

Kan die ander het gevoel houden, dat jij de droom niet een kans van slagen
gaf en hij spijt houdt dat hij het niet geprobeerd heeft.

Weg enthousiasme en vaak ook weg goeie sfeer.

Als jij niet direct zegt wat je denkt, maar degene zijn droom (nog even) gunt:

1.

Kun je de dromer eerst uitgebreid laten vertellen over zijn droom, naar zijn
argumenten vragen en luisteren en vragen stellen hoe hij denkt zijn dromen
waar te maken.

Kun je de dromer zeggen dat je er eerst even over wilt nadenken, als hij
vraag naar je mening.

Kun je de dromer zeggen de ideeén uit te werken.

Kan de dromer er zelf achter komen of zijn plannen reéel zijn of niet,
financieel haalbaar of niet, dromen moeten blijven of ten uitvoer gebracht
kunnen worden.
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